EINDIGEN WE IN DE
KYZYLKUMWOESTIJN.’
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Oezbekistan, en dan alleen?
Tk ben voor een jaartje gestopt met de
studie Naast veel werk zocht ik ook nog
een mooie bestemming. Eentje die in mijn
budget past en het liefst ver weg. Ik had
nog Costa Rica op het ooy, maar het
wordt dus Oezbekistan. De cultuur en
vooral geschiedenis van Centraal-Azié
vind ik machtg interessant. Fn nu heb
ik de kans om een keer die kant op te
gaan. Ik ga trouwens niet helemaal in
mijn eentje, ik ga met een groepsreis
mee, van Djoser.”

Hoe?
'In acht uur tijd, met een overstap in
Istanbul, vliegen we van Amsterdam
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naar Tashkent. Drie dagen lang blijven
we dan in de hootdstad van Oezbekistan,
een stad mst veel Soviet-gebouwen, meer
Rusland dan Azié. Daarna vliegen we
naar ¥iva, op de grens met Turkmenistan,
waar veel fe zien is. Het is een oude stad,
islamitisch, vol met moskee&n en andere
historische gebouwen, en dat midden

in de woestijn.

Viar Bukhara — een belangrijke stad veor
de islamitische cultuur én ook voor
Qezbekistan — en Samarkand eindigen
we dan in de Kyzylkumwoestijn. Daar
slapen we in een nomadentent, een

yurt.”

Voorbereiding?

‘Ondanks dat er voor de hele reis een
programma is en we ter plekke ook nog
een gids hebben, heb ik toch ook zelf het
sen en ander uitgezocht. Ik heb nu twee
reisgidsen én twee talengidsies. Met de
Qezbeekse wocrden voor bedankt en
goeiemorgen hekb ik al geoetend: rahmat
en assalomu alaykum!

Verder is het natuurlijk lekker dat ik me
alleen op Schiphoel heef te melden en

de rest is geregeld De groep bestaat uit

WIE? Laura van Vilsteren (22, student)
Oezbekistan, 16 dagen in april/mei.

twintig persenen. Nog geen idee wie dat
zijn. Wel weet ik al dat ik de jongste ben.’

Waar verheug je je het
meest op?

‘Steden ails Xiva en Bukhara, daar kijk
ik echt naar uit. Ze zijn daar bezig met
opgravingen ern ik wil archeclogie gaan
studeren. Misschien hou ik er contacien
aarn over, voor een stage bijvoorbeeld.
En die nachten in de Kyzylkumwoestijn
worden vast een bijzondere ervearing.’

Hoe wordt het weer?

“Warm! Tussen de twintig en dertig
graden. En het is een islamitisch land ha,
dus geen korte broeken of hempjes.’

Budgei?

‘2100 suro voor de reis alleen, en daar
komt nog 200 euro bij voor bijvoorbeeld
vaceinaties. Daar is het niet zo duur,
volgens Djoser geel je gemiddeld zo'n
150 suro per week uit. Dat geld gaat al
coniant mee, want pinnen kan niet

in Qezbekistan.' ¢



