Verslag Thailand Rondreis door Imke, 16 jaar

Op 24 juli (overigens op mijn verjaardag) begonnen we aan onze Thailand reis. Een reis waar we
ongelofelijk lang naar uit hadden gekeken. Normaal staan we op een camping in Frankrijk, dus dit
was wel een grote verandering. Na een hele lange reis kwamen we in de ochtend aan op het
vliegveld in Bangkok. En daar begon ons avontuur.

(Dit verslag bevat foto’s, er zijn natuurlijk nog 1000 andere foto’s maar ik kon niet alles erin stoppen!)

Dag 1-25 juli

Vandaag kwamen we aan op het vliegveld in Bangkok.
Met veel andere gezinnen liepen we naar de
aankomsthal waar onze Nederlandse reisleider Patrick
op ons stond te wachten. We stelden ons aan een paar
mensen voor en toen wachtten we op de andere
gezinnen van de 15 dagen groep. In een grote,
kleurrijke bus reden we naar het Royal City hotel, waar
we de komende dagen zouden verblijven. Tijdens het
ritje keek ik mijn ogen al uit. Zo anders dan Nederland.
Overal gekleurde huisjes, marktjes, flatgebouwen,
gerenoveerde woningen, billboards maar ook
krottenwijken. Veel krottenwijken. De verschillen
tussen arm en rijk zijn overduidelijk. Op de weg zie je
dure sportwagens maar ook wagens waarvan het lijkt
alsof ze bijna uit elkaar vallen. Eenmaal aangekomen
bij het hotel kregen we een hartelijk welkom met een
mierzoet welkomsdrankje. Daarna rustten we een
halfuurtje uit en gingen we lekker lunchen bij een restaurantje om de hoek. Wij zaten aan de bar en
dat was vermakelijk, want er gebeurt ontzettend veel in de Thaise keuken! De mensen die er werken
zijn ook heel lief; mijn broertje werd meerdere keren ‘beautiful’ genoemd. Je merkt wel dat de
mensen vooral goed zijn in het maken van hun eigen eten, want mijn tosti smaakte niet zoals ik had
verwacht. Na het eten gingen we even in het supermarktje ernaast kijken. Honderden soorten
noodles, gekke fruitsoorten, nieuwe soorten snoep. Heerlijk om rond te kijken. Daarna kregen we in
het hotel een welkomspraatje van Patrick en toen was onze lokale reisleider Peter er ook.

Na het welkomspraatje was er vrije tijd, waarin je lekker kon uitrusten. Een paar uurtjes later gingen
we naar het hoogste gebouw in Bangkok, om hier uiteten te gaan. We gingen er met kleine busjes
heen en toen met de lift naar de 77° verdieping.
Dit was een geweldige ervaring, we hadden
tijdens het eten een prachtig uitzicht over
Bangkok.

Het was een lopend buffet waar je alles kon
krijgen. Na het diner gingen we nog een paar
verdiepingen omhoog en kwamen we buiten op
een ronddraaiend plateau uit, waar we een
geweldig uitzicht hadden over Bangkok. Ik had
nog nooit zoiets prachtigs gezien, er waren
duizenden lichtjes. Daarna gingen we weer naar
beneden met de lift en we stapten niet uit bij 1
omdat we dachten dat er nog een 0 was en toen
gingen we weer helemaal naar 77. Heel grappig
moment. Het was een geslaagde eerste dag.




Dag 2 — 26 juli

We begonnen de dag met een ontbijt. Het valt op dat Aziatische mensen vooral noodles en rijst eten
en de Europeanen zijn te herkennen aan hun geroosterde boterhammetje met ei.

Na het ontbijt was er een snelle kledingcheck, want we gingen tempels bezoeken en daar zijn regels
gua kleding. Dus iedereen had een lange broek aan en de schouders bedekt. De tempels waren
prachtig. De buitenkant was van mooie felle kleurtjes en heel veel goud, mozaiek en patroontjes.
Peter vertelde erg veel en we hebben lang rondgelopen. Het was wel bloedheet! ledereen zweette
zich rot, maar dat hoort erbij.

k

E
|

Na de tempels gingen we naar de pier, waar een boot op ons lag te wachten. Om daarheen te komen
moesten we door een marktje lopen waar ze leuke dingentjes verkochtten. De bootreis was erg leuk!
We hadden een boot voor onze groep alleen en we maakten best een lange tocht. We zagen van
alles. Tempels, oude krotten, villa’s en veel andere gekke boten. Onze boot stopte ook nog een keer
om een soort waterslang te kunnen bekijken. Die beesten zijn 1 meter lang. Daarna deelden Peter en
Patrick brood uit om de vissen te voeren. Ik had niet zoveel vissen verwacht! Het eerste stukje brood
was gegooid en er kwamen talloze vissen omhoog.




Na de bootreis werden we afgezet bij een restaurant waar we heerlijk gelunchd hebben bij een
lopend buffet. We zaten aan een tafel met alle kinderen uit de groep dus dat was heel gezellig.

Toen we hadden gegeten gingen we met de boot naar een andere pier waar we naar een
Nederlandse fietsverhuur gingen. Het was namelijk tijd voor het fietsen door Chinatown! Dit was,
wat Patrick al zei, echt een hoogtepunt. We hadden een Nederlandse en 2 Thaise fietsgidsen en dit
waren onwijs leuke mensen. We fietsden door de nauwste slopjes en straatjes maar we zagen van
alles. Eetkraampjes, vrouwen die de was deden, spelende kinderen, het interieur van huizen,
mannen met motoronderdelen, graatmagere dieren, tempels en zelfs bosgebieden met hutjes.

Op een gegeven moment gingen we stoppen en kregen we allemaal een lotusbloem waar we een
maniertje bij geleerd kregen om hem open te vouwen. We kregen de bloem om hem te offeren aan
de boeddha in een tempel. Een van de Thaise gidsen leerde ons hoe we moesten bidden.

Na de tempel reden we nog een stukje en kregen we high fives van jongentjes uit die buurt. Toen
hadden we pauze en kregen we frisdrank en chips. Er werd onwijs goed voor ons gezorgd. We kregen
ook regelmatig een koud flesje water.

Aan het einde van de fietstocht gingen we met onze fietsen op de boot en werden we teruggebracht.
Daarna hadden we een oneindig durende reis met boot en lokale bus terug naar het hotel. ledereen
was natuurlijk heel moe van de geweldige, intensieve dag in deze bruizende stad. Want wat is
Bangkok overweldigend maar prachtig. Als avondeten hebben we weer in het restaurantje bij het
supermarktje gegeten. Geweldige dag. Geweldige stad.

Dag 3 - 27 juli

We begonnen de dag met het
bezoeken van de grootste stupa
in heel Thailand. Dat is een
gebouw wat op een kerk lijkt,
maar het is een tempel. Er
stonden veel boeddha beelden,
met veel verschillende
houdingen. Sommige beelden
gaven geboorte dagen aan,
iedereen koos zijn dag uit en in
de verschillende houdingen
gingen we op een groepsfoto.

In de tempel waren ook veel mensen aan het bidden en
we konden een ritueeltje doen: Een bak met stokjes heel
snel heen en weer schudden totdat er 1 stokje uit viel en
daar stond een cijfer op. Van elk cijfer was er een
papiertje en daar stond een geluksboodschap op.

Na de Stupa gingen we met de grote bus naar de floating
market oftewel de drijvende markt. In verschillende
longtail boten gingen we een heel stuk varen en kwamen
we allemaal huizen van mensen tegen. De mensen die in
die houten huisjes leven zijn volgensmij best arm, maar ik
ben wel nieuwschierig geworden naar de manier waarop




deze mensen leven. Ze hebben weinig inkomen en hier moeten ze het gewoon mee doen. Een kind
en een vader waren hun haren aan het wassen in de rivier. Uiteindelijk kwamen we uit bij de
drijvende markt. Er lagen allemaal bootjes met heel veel verschillende spulletjes. Souvenirtjes, fruit,
vlees enzovoorts. We hadden niet echt de kans om iets te kopen maar na de boottocht mochten we
nog een halfuurtje aan de kant rondkijken. Ik vind het best lastig om nee te zeggen op een markt
want ze smeren je van alles aan en ze kijken heel verdrietig als je nee zegt.

Na de drijvende markt gingen we lunchen bij een restaurant dat op een rivier lag. Als er een boot
langskwam, bewoog heel het restaurant. Daarna gingen we naar de begraafplaats waar heel veel
krijgsgevangenen begraven liggen die om zijn gekomen tijdens het bouwen van een spoorlijn. Ook
was er een museum bij met veel informatie over die tijd.
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Daar hebben we even rondgelopen en daarna dronken we wat
en gingen we naar de brug waar de spoorlijn opligt die is
gebouwd door de krijgsgevangenen. Het was heel vet om op te
lopen. Af en toe komt er een trein langs, maar die gaat echt
stapsvoets dus het was veilig.

Na veel foto’s en filmpjes gingen we weer in de bus om door te
reizen naar de Jungle Rafts waar we de volgende 2 nachten
zouden slapen. Met longtail boten vaarden we een stuk totdat
we bij de huisjes aankwamen. De huisjes drijven op de rivier en
het is een groot paradijs. Er is geen elektriciteit, maar dat
maakte het juist speciaal. Het is heel donker in de avond en
overal staan olielampjes die een prachtige sfeer creeeren.
Overal hangen planten in boomstammetjes, er zijn hangmatten
en de kamers zijn sfeervol met klamboo’s. Het is een droom,
een prachtige plaats. Uit je bed kan je gelijk de rivier induiken
en overal hoor je natuurgeluiden. Een paar meter van het huisje
af is een restaurant waar we een set-menu gegeten hebben. Na
het eten was er live muziek van een man met gitaar.
Supergezellig! Het is heerlijk hier, wat een fijne tijd.




Dag 4 — 28 juli

Een heerlijk relaxed dagje na al die drukke dagen. Er was een optie om naar watervallen te gaan, wat
ik graag wilde, maar de rest wilde liever bij de jungle rafts blijven. En dat was ook heerlijk. Om half 8
ontbijen en daarna ging ik lekker lezen in m’n :

hangmat. Daarna sprongen we met z’'n alle de rivier in,
waar je je kon laten afdrijven met een zwemvest. De
stroming was hard en de watertemperatuur was
heerlijk.

Na het zwemmen gingen mijn vader en ik een heerlijke
massage doen. Het duurde een uurtje en ik heb
genoten. De massage vrouwtjes waren heel lief en
hadden zachte handen. Om 13:30 gingen we lunchen
en daarna met pick-up trucks naar het treinstation.
Peter had 2 hele moderne busjes gehuurd en 1
gammele want die was van een arm bedrijf en hij wilde
dat bedrijf steunen. Heel erg lief. Bij het treinstation
was een heel schattig cafeetje waar we een ijsje aten.
Daarna gingen we in de meest gammele trein ooit. Ik had een groot gevoel dat we gingen ontsporen
maar godzijdank niet. Er waren keiharde houten bankjes maar het was heel grappig om mee te
maken. De trein bewoog niet normaal veel. De ramen
konden open en we reden langs erg mooie gebieden.
We kwamen zelfs nog langs een school met schattige
kinderen in uniformpjes.

Na de treinreis zaten we nog even op een plekje (geen
idee waar we toen waren) en toen werden we weer
opgehaald door de pick-up trucks.

Na de bootreis terug naar onze drijvende huisjes
gingen pap en ik nog naar een lokaal dorpje. Het was
midden in het bos met allemaal houten hutjes.
Bijzonder hoe die mensen zo kunnen leven. We zagen
daar ook veel restaurant personeel. Er zou ook een
olifant zijn (en dat roken we ook) maar die werd op dat
moment bereden.

Gespot:
- Monnik met sigaret
- Monnik op scooter
- Olifantenpoep

Er was zelfs een tempel in dat dorpje. Op die plek waren kippen met kuikjes en een van de kippen
sprong op het altaar en zat aan het geofferde eten. We liepen terug naar de rafts en toen gingen we
weer lekker eten.

Daarna:
- Kakkerlakkenjacht
- Spinnen doden
- Drankje bij de bar met live muziek



Daarna heb ik geschreven en gelezen bij het huisje aan de tafel met een olielampje. Het is zo
ontzettend mooi, ik wil er het liefst voor altijd blijven. Maar die dag daarna vertrokken we weer. Naar
weer een hele andere plek.

Dag 5-29 juli

Vandaag heb ik giraffen gevoerd. We vetrokken van de jungle rafts weer naar een andere plek. Met
boot en koffers gingen we weer naar de bewoonde wereld.

Daarna met de grote bus naar een safaripark! Daar aangekomen zagen we gelijk babypanters en wat
was dat lief. Ze zaten wel in een bizar klein hokje en pas als ze groot zijn mogen ze het echte park in.
Een paar meiden uit de groep gingen de pantertjes voeren, ze zijn net iets groter dan katten en veel
zachter. Met een safaribus gingen we het park in. We kregen allemaal een bak met bananen om de
dieren te voeren; de ramen stonden wijd open. Eerst zagen we herten, die er heel ongezond
uitzagen, en ze renden helemaal met de bus mee om eten te krijgen. Daarna zagen we een hele grote
maar schattige beer. Die lag een beetje lui bananen te eten. Toen gingen we naar een zogenaamd
‘danger’ gebied waar we onze ramen dicht moesten houden. Maar de ramen stonden gewoon wijd
open. Er waren tijgers, panters en leeuwen. Ze waren een beetje aan het chillen, dus zo gevaarlijk
was het niet.

En na de roofdieren het allerleukste: GIRAFFEN! Ze kwamen letterlijk met hun hele nek de bus in. Ik
schrok wel even maar wat hou ik van die beesten!

Na het safaripark een lange rit naar een westers winkelcentrum waar we allemaal individueel konden
rondlopen en lunchen. Pap en ik gingen pizza + salade eten. De pizza smaakte heel apart, maar wel
lekker! We liepen nog wat rond, maar het was gewoon hetzelfde zoals in Nederland. Hier zaten
vooral de rijke thaien. Het sfeertje op de marktjes bU|ten is leuker.

Na het winkelcentrum hadden we een 2 uur lange
rit naar ons verblijf. Ik heb alleen geen idee hoe
het hier heet. Het is een erg mooi park met veel
huisjes en veel natuur. In het midden het
restaurant (wat buiten is) met houten tafels een
een bbqg. Ook is er een karaokeplek. Eerst gingen
we lekker eten van de barbeque en toen begon
het hele karaokegedoe. Eerst begon iedereen heel
verlegen en zachtjes te zingen en later werd het
een drukke boel. Er was ook nog een andere
djoser groep die helemaal losgingen. Zelfs ik heb
met 3 meisjes uit mijn groep nog wat gezongen.
Het was erg gezellig. Een hele leuke dag. En morgen weer vertrekken van deze plek.




Dag 6 —30 juli

Ik begin wel te wennen aan het vroege opstaan. Elke dag moeten we namelijk rond 8u vertrekken.

Dat vind ik juist wel goed, want dan kunnen we ontzettend veel doen. Vandaag moesten we

ontzettend lang rijden. Vanaf Bangkok is het 700km naar Chang Mai en nu zijn we ongeveer al 2

dagen onderweg om daar te komen. Onderweg heel veel tussenstops waar we weer allemaal leuke

dingen doen. Rond 11u deden we een koffiestop bij een schattig winkeltje.

Daarna gingen we door naar onze lunchplek. De lunchplek heette ‘coffee corner’ en er was een mini

buffet met frietjes, kip, noodles en rijst. Het was weer heerlijk. Er was ook wifi, waar alle kinderen

hysterisch van werden.

Na de lunch werden we opgehaald met een soort van tuk [ — //
tuk’s en daar gingen we een tourtje mee maken. Ik vind
het een fijn voertuig, het gaat snel en het is lekker luchtig.
We reden eerst een stuk over de grote weg en toen
kwamen we bij de wat kleinere weggetjes. We stopten als
eerste bij een bedrijfje, waar ze bijna alles maakten van
bamboo en hout. (Muizenvallen, vissenvangers,
kikkervallen, hoedjes, mandjes voor baby’s,
haaraccesoires, sleutelhangers, tasjes enz) Peter kon veel
vertellen over het bedrijf. Dat is heel fijn, we kunnen hem
echt alles vragen over Thailand.

Na het bedrijfje gingen we naar een huis waar mensen
woonden. Het was een houten huis op een soort van
stelten, het stond 2 meter boven de grond. Er woonden 4
gezinnen, in totaal 8 personen. Inclusief een 80 jarige vrouw die helemaal blind was. We gingen in
het huis kijken. Dat voelde een beetje raar voor ons, zo rond kijken in iemands anders huis. Je zag dat
ze erg arm waren. Het was wel heel erg opgeruimd en totaal niet stoffig. Er stond een tentje in en er
hing een klamboo, zonder bed. We gaven de man wat geld en toen L Cat'F
gingen we weer verder. Het was indrukwekkend om te zien.

Onze 3° stop was bij een rijstveld in progress. Een man met een
zonnehoed was bezig met het planten van rijstplanten. Het was een
grote watermassa die na 80 dagen volstaat met rijstplanten en als die
uiteindelijk volgroeid zijn dan kunnen ze er rijst van maken. Na het
water gingen we naar het uiteindelijke resultaat: Een mooi veld vol
met rijst.

Na de tour gingen we terug naar ‘coffee corner’ waarnaast een
fietsverhuur was. Uiteindelijk zat ik op een heel klein rood fietsje. We
fietsten door het National historic park, waar veel oude tempels
stonden. Maar het was zo heet, dat iedereen het een beetje zat was.
Dus na 3 tempels gingen we naar ons supermooie hotel (het waren
eigenlijk allemaal mini huisjes) waar we lekker een verkoeling namen
in het zwembad.

Daarna gingen we uiteten. Omdat ik ‘avontuurlijk’ wilde zijn nam ik
noodles. Na heel lang te hebben gewacht kreeg ik onverwachts een
soort soep met heel veel groenten erin en een paar stukjes kip. In het
restaurant was er qua dessert alleen fruit maar we hadden trek in ijs.
Dus terug naar het hotel in hoop op ijs. Maar nee, alles was dicht. Toen kwam Peter aanlopen en zei
dat we in de bus gingen opweg naar ijs. Wat een held. Toen ging iedereen heel gelukkig slapen.




Dag 7 —-31 juli

Aangekomen in Chang Mai! Het is hier heel erg gezellig en sfeervol. Vandaag hebben we de hele dag
gereisd. We vertrokken weer om 8u met onze grote vriend de bus en rond 11u weer een koffiestop!
Bij het Amazon cafe nam ik een lekkere aardbei smoothie en hij was groot! ledereen rustte even uit
en toen gingen we weer de bus in. Ik ging even slapen totdat we op de insectenmarkt aankwamen...
Er waren weer heel veel kraampjes met de same old stuff maar de insecten zelf waren nieuw voor
ons. Het zag er niet heel erg smakelijk uit. Ook zag ik een heel klein hokje met superveel lieve
puppy’s. Ik wou dat ik er een door de douane mee mocht nemen. Hierna gingen we een soort
paraplufabriekje. We konden precies zien hoe het werd gemaakt (met de hand) en het duurt erg
lang. Daarna liepen we verder en kwamen we bij een deel waar allemaal mensen dingen aan het
beschilderen waren. Het was echt prachtig. En zo creatief! Pap liet een mooie boeddha op zijn
mobielhoesje schilderen. Daarna reden we verder naar ons hotel in Chang Mai. Het is minder mooi
dan de vorige, maar Chang Mai is een hele vette stad dus ik vind het helemaal prima. We rustten
weer even uit en toen gingen we naar de avondmarkt! Heel erg gezellig en je kon van alles kopen.
We aten bij de burger king (sorry not sorry) en toen gingen we lekker spulletjes kopen.

Broertje en ik hadden het over een shirt “ja leuk he die we hadden we vroeger ook” en toen draaide
een THAISE man zich om en zei in het Nederlands “ja heel erg leuk kom kijken”. Toen moesten we
heel hard lachen.




Dag 8 — 1 augustus

Als de grootste toeristen begonnen we de dag
met een heerlijke fietstocht. Achter het hotel
stonden de fietsgidsen klaar met onze fietsen.
Lekker zittende, licht rijdende fietsen. Maar dat
was ook wel nodig, want we gingen 30 km
fietsen! De mannelijke gids was echt een schatje,
hij was heel erg grappig. Hij gaf ons wat
instructies (maar niet teveel, want wij zijn de
cycle country) en toen kon de fietstocht door
Chang Mai beginnen. Heel anders dan in
Bangkok, we hoefden geen steegjes enz door, we
konden lekker doorrijden.

Eerste stop: TEMPEL

Riet (de gids) vertelde een interessant verhaal

over zijn monnik ervaring. Op zijn 12° werd hij een monnik omdat zijn ouders ‘middelbare school’
niet konden betalen en als monnik krijg je wel de kans om te studeren. Na 12 jaar als monnik geleefd
te hebben wilde hij weten en leren hoe het leven buiten het klooster was. “Het leven als monnik is
beperkt en erg gedisciplineerd,” zei hij.

et

Tweede stop: OUD LEPRA ZIEKENHUIS

Vroeger waren er veel lepra patienten en met lepra zie je er een beetje vervormd uit dus op straat
werden ze maar raar gevonden als ze aan het bedelen waren. In een rijke familie kreeg een jongen
lepra en hij werd beter gemaakt en de ziekte had zoveel indruk gemaakt op de vader van de jongen,
dat hij het ziekenhuis oprichtte. Het was nu meer toeristisch met een winkeltje. Er stonden ook nog
heerlijke bananenmuffins voor ons klaar.

Derde stop:
Riet vroeg ons wat we wilde lunchen zodat het restaurantje het al klaar kon maken. Goed geregeld!

Vierde stop: LUNCH
Het was een heel klein, lokaal restaurantje en het eten werd buiten gemaakt. Maar dat het niet zo’n
luxe was nam niet weg dat het eten overheerlijk was.



Daarna fietsten we weer naar het hotel en rustten we even uit. Het zwembad in ons hotel was niet
heel gezond dus Peter had geregeld dat we in een ander hotel mochten zwemmen. Daar namen we
een lekker verfrissende duik. Daarna ging ik even slapen en Pap en broertje gingen naar de oude
stad. Toen ze terugkwamen gingen we lekker uit eten bij een heel mooi restaurant. Een man, die
helemaal in het wit gekleed was met een witte baard, kwam naar ons toe en begon een gespek. Hij
vertelde dat hij yoga in Roermond had gestudeerd. Later kwamen we erachter dat hij de eigenaar
van het restaurant was.

Leuk detail: In het restaurant moest je je schoenen uit.

Na het eten gingen we weer even naar de markt en daarna: THAI BOKSEN!

We zaten helemaal vooran vlak voor de ring. Het was niet in een stadion, maar in een soort
binnenplaatsje. Er waren zelfs vrouwengevechten en ze deden niet voorzichtig met elkaar! Om de 5
minuten ging er een bel en werden de boksers door een team helemaal gewassen en gemasseerd.
Heel tof om een keer te zien.

Dag 9 — 2 augustus

Dit was een van de leukste dagen in de vakantie. ‘Tracking’ was vandaag het plan. Eerst een
wandeling door de bossen. Daarna gingen we met bamboovlotten over de rivier raften. Het was echt
lachen. Voor op het vlot stond een Thaise man en hij bestuurde het. Dit was ook wel nodig want er
waren veel stenen en mini rotsen. Op % van de rivier liep er een hondje aan de kant en hij rende een
heel stuk met ons mee met luid geblaf en gepiep. We gingen naar hem toe en toen ging hij mee op
ons vlot!
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Daarna kwam de lunch. Het was een klein buffet maar erg lekker. Na
de lunch ging het keihard regenen dus we gingen snel de bussen in.
Maar er stond nog een wandeling gepland! We gingen naar een
dorpje van een bergvolk. Hele kleine primitieve huisjes, maar wel
weer toeristisch want ze verkochtten van alles. Toen we omhoog
liepen stonden er allemaal jongentjes met hele grote oogjes met
armbandjes in hun handjes. Uiteindelijk na een tijdje lopen, kwamen
we uit bij een waterval en hier gingen we lekker zwemmen. Later
liepen we weer naar beneden en kochtten we armbandjes van de
jongentjes. 5 BAHT en dat is dus 2,5 cent! Weer bij het hotel
aangekomen hadden we een halfuur om ons op te frissen voordat we




met een paar mensen naar de tempel gingen boven op een hoge berg. Dit was ongeveer het laatste
activiteit met Peter. Bij de tempel hadden Juul en ik een short aan dus we moesten disney kleurige
doeken om ons heen. Na de tempel (die heel mooi was) gingen we naar een geweldig restaurant. Het
heette Riverside en het was een afscheidsetentje voor Peter. Het was een soort cafe maar dan een
restaurant. Een beetje rock achtig.

Voorgerecht: aardappelkroketjes. Hoofdgerecht: Pizza. Nagerecht: pannenkoeken met ijs.

Na het eten gaven Juul, ik en Astrid een envelop met lieve boodschappen aan Peter. Hij was een
geweldig, lieve en vrolijke gids. Na Riverside liepen we met z’n alle naar een plekje bij het water waar
Peter een verassing voor ons had. Wensballonnen! Een super lief gebaar. Met z'n alle lieten we ze
op. Het was een fantastische dag! Ik ben blij dat ik dit allemaal mag meemaken.

Dag 10 — 3 augustus

De wekker ging om kwart over 4. Bizar. Ik was zo ontzettend moe. Om half 6 moesten we in de lobby
staan. And we did it! Met slaperige hoofden gingen we met het busje naar het Chang Mai vliegveld
voor een binnenlandse vlucht naar Bangkok. Vanaf Bangkok gingen we met onze oude vertrouwde
bus naar de speedboot, die onze held Peter voor ons had geregeld. Alle koffers gingen erin (een heel
klein jongentje hielp me met mijn koffer), wij erbij en op naar het eiland! Daarvoor hadden we
afscheid genomen van Peter met een dikke knuffel. De tocht met de boot was spectaculair, hij ging
keihard en vloog heel de tijd omhoog. Uiteindelijk kwamen we aan op het paradijs eiland. Heerlijk
om hier te zijn! We moesten van de boot af een stukje in het water lopen en een paar mannen tilden
de koffers boven hun hoofd op. Zelfs die van mij. We checkten in en we hebben een prachtige ruime
kamer. En een regendouche. De rest van de middag hebben we heerlijk op het strand gelegen, vanuit
de kamer ben je binnen 15 meter op het strand. De zee is ook prachtig, heel erg helder en het is net
een warm bad. We lunchden bij een schattig tentje met sandwiches, die erg goed smaakte. 'S Avonds
gingen we uiteten met een paar mensen van de groep. Heel relaxed dagje.
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Dag 11 — 4 augustus

De eerste dag in heel de vakantie dat we konden ‘uitslapen’! Rond 9.00 ontbeten we aan het strand
(er waren pannekoekjes!!!) en daarna ben ik gelijk in m’n strandstoel gaan liggen met een boek. Tot
16:00, want toen gingen we op een bananenboot. Ik was heel erg enthousiast hierover maar het viel
wel een beetje tegen. We vielen om de haverklap om, wat ik totaal niet had verwacht en ik heb 3
benen, een arm en een hoofd tegen me aan gekregen. Na de boot: douchen, op het strand liggen en
lezen. In de avond gingen we lekker uiteten. We aten bij een restaurant waar opeens onze hele groep
at, dus dat was wel grappig. Wij gingen lekker op de kussens zitten die op de grond lagen en ik had
viskoekjes en frietjes. 4 katten verzamelden zich gelijk om me heen. Na het eten liepen we nog even
over het strand en dronken we wat in de zitzakken bij de loungebar. Heerlijk relaxen hier!!




Dag 12 -5 augustus

De dag begon met een heerlijk ontbijt aan zee. Daarna lagen we, heel verassend, weer tot 13:00 op
het strand. Beetje lezen, beetje zwemmen. Tussendoor lunchden we weer bij hetzelfde tentje waar
het personeel ons inmiddels, van de vorige dag, herkende. Dat zijn echt hele lieve mensen. Om 13:30
gingen we op de speedboot om te gaan snorkelen. Het eerste deel varen was nog niet zo erg en we
kwamen bij een mooi plekje om te snorkelen. We bleven er rond de 20 minuutjes en het was erg
leuk. Ik heb een paar mooie visjes en koralen gezien. Na het eerste plekje begon het
spectaculaire/verschrikkelijke/enge/grappige deel van de boottocht. We kwamen op een heel erg
wild deel van de zee en ik had het gevoel dat de boot 10 meter de lucht in vloog en dan kwam hij
weer met een keiharde klap neer. De helft van de groep was aan het gillen, een kwart was aan het
lachen en het andere kwart was kotsmisselijk. Het leek wel een eeuwigheid te duren. Toen werden
we eindelijk verlost door een rustig stukje water. Een andere, wat oudere boot bond zich aan ons
vast en via die boot sprongen we met brood en al het water in. Geen een mannentje van de boten
kon Engels en ze waren heel de tijd aan het lachen. Ik stelde me voor dat ze elkaar verhalen over
gillende, bange toeristen aan het vertellen waren. Zoiets. We zwommen en snorkelden nog even
totdat het keihard ging regenen. We kwamen terug op het eiland en Juul en ik gingen nog even
zwemmen met de regen. Het was best lekker. Daarna was er geen elektriciteit. (Van 9.00 tot 17.00)
We waren helemaal vies en zanderig dus gingen we even slapen. Een uurtje later schrokken we
wakker van het licht dat weer aanging en toen gingen we lekker douchen en klaarmaken voor het
etentje. Mijn broertje en ik liepen nog even (met paraplu) naar het dorpje om wat oreo’s te halen
voor in het vliegtuig en daarna zaten we nog even bij de pooltafel met 2 jongens van de groep. Om
19:30 gingen we eten. Ze hadden enorm hun best gedaan; het eten zag er prachtig uit. Inclusief vogel
van ketchup en mayonaise. Halverwege het eten gaven we een envelopje aan Patrick als dank voor
de geweldige vakantie. En dat was dan de laatste avond op Koh Samed. Het was heerlijk. Als ik nu
terugdenk aan bijvoorbeeld de Jungle Rafts, dan lijkt dat 3 maanden geleden. |k ga deze mooie plek,
de mensen, de zee, de katten&honden en de sandwiches missen.




Dag 13 - 6 augustus

Vandaag verlieten we het eiland. En dat betekent bijna het einde van deze vakantie. Alle koffers weer
op de speedboot en daar gingen we weer, naar de andere kant. Naar de bewoonde wereld. Daar
aangekomen stonden weer een aantal kleine jochies te wachten om onze koffers te dragen. Ze zijn
rond de leeftijd 6 en hebben nu al een mini bedrijfje. Hun oma nam boven de fooi in ontvangst. We
liepen met de koffers langs de boulevard en de lieve vrouw van de buschauffeur stond alweer op ons
te wachten. De bus in en op weg naar Bangkok voor ons laatste nachtje in het prachtige Thailand. 2
uur later hadden we een stop en we zaten even bij de McDonalds. Na hele erge vertraging door de
toeristenpolitie kwamen we weer bij het hotel van de eerste dag aan. We hadden een paar minuutjes
om ons op te frissen, als we mee wilden naar Koh Sang Road. En natuurlijk wilden we dat. We gingen
er met taxi’s heen en we stonden enorm lang vast in het verkeer. Uiteindelijk kwamen we het
politiebureau aan en verzamelden we met heel de groep om naar een restaurant te lopen. Koh Sang
Road was geweldig! Het staat bekend als het backpackers gebied. Er was een grote markt met alles
wat je maar wilde krijgen, mannentjes die aan je trokken om je iets aan te bieden, heel veel
massagegelegenheden en ook heel veel sfeervolle restaurantjes. En daar kwamen we uiteindelijk
aan. Bij een geweldig, sfeervol, mooi restaurant. Overal lichtjes, kleurtjes en beeldjes. We hebben
een hele geweldige, gezellige laatste avond gehad. In het restaurant zaten ook mensen uit alle
landen. Italie, Engeland, Spanje.... Ik heb alles gehoord! We aten heerlijk en liepen toen nog even
over de markt met een klein groepje. Op de terugweg gingen we voor de eerste en laatste keer met
een echte Tuk Tuk! Het was een super ervaring, een Tuk Tuk kan keihard en we konden over heel de
weg uitkijken! Toen kwamen we aan bij het hotel en was de laatste avond dan echt voorbij.

Die dag daarna viogen we weer naar Nederland.

Bedankt Djoser, onze twee geweldige reisleiders Patrick en Peter en natuurlijk de groep voor deze
onvergetelijke vakantie. Het was echt de vakantie van m’n leven, ik heb zoveel bijzondere dingen
gezien, zoveel gelachen met de groep, zoveel geweldige ervaringen opgedaan.

Ik kom zeker nog een keer terug in Thailand want het land heeft enorm veel indruk op gemaakt en de
mensen zijn er zo behulpzaam en lief. Ik zal deze reis echt nooit vergeten.




